MEEUWEN TWISKEMOLENLOOP

Begin oktober, na maanden van rust is de Meeuwencompetitie weer begonnen.
Niet dat de Meeuwen in die tussentijd niks gedaan hebben trouwens. Verre van
dat. Dagelijks zie je wel ergens in onze gemeente hardlopers gaan. Alleen of in
groepjes. Maar goed we gaan weer beginnen. Traditiegetrouw met de
Twiskemolenloop, in het mooie natuurgebied ‘t Twiske in de gemeentes
Landsmeer en Oostzaan.

Helaas, helaas in de week voorafgaand aan de competitiestart is ons een
Meeuwin ontvallen. Annita Kunst heeft de strijd tegen haar ziekte niet kunnen
winnen. In februari liep ze nog mee met de Meeuwen. Nauwelijks 8 maanden
verder is zij er niet meer bij. Het is onvoorstelbaar. Namens alle Meeuwen onze
welgemeende condoleances voor haar nabestaanden.

Heel dapper vind ik het van dochter Kim Kes die samen met echtgenoot Remco
een dag na de crematie toch aan de startstreep stonden van de wedstrijd.
Bravo, bravo hiervoor. De geest verzetten is altijd goed in dit soort gevallen.
Voor deze competitie hebben 60 Meeuwen zich opgegeven. Een mooi begin
voor de nieuwe CEO van de Meeuwen Joost Zaunbrecher. Joost heeft de functie
overgenomen van Robin Kras die na zes jaar afgelost wilde worden. Onder deze
60 ook 6 nieuwe mensen te weten Daphne Steur, Leon Kwakman, Michiel
Oussoren, Niels Delvers, Yoran van Oort en Mitch Kwakman.

Tevens waren er wat Meeuwen die na wat jaren van afwezigheid weer de weg
terug hebben gevonden: Cees Groot, Ton Mosch, Alie Zwarthoed, Debby Kaars-
de Nooijer en Saskia Veerman. Goed dat zij allen er weer bij zijn.

De oudste deelnemer moesten we vandaag helaas missen. Cees Haan met zijn
77 jaar al jaren van de partij lag met griep onder de wol. Gelukkig betrof het
geen geval van vogelgriep. Cees beterschap. Wat valt er verder nog te vertellen
over de wedstrijd zelf. Joost deed zijn naam als opperbaas eer aan door als
eerste over de finish te komen. Daarnaast valt op binnen de eerste tien de
nieuwelingen Mitch Kwakman en Remco Kes. Rildo Galgren liep geheel in
trance zijn wedstrijd. Helaas volgde hij op het parcours de bordjes 10 EM ipv 10
km. Rildo wellicht is een bezoek aan de opticien deze week een optie.

Met 49 mensen die zijn geklasseerd zijn we de competitie goed begonnen. De
weersomstandigheden werkten trouwens volop mee en de gezelligheid
overtrof alles weer. Zo de kop is eraf en voor we het weten is het weer februari
en is alles alweer achter de rug. Gelukkig is het nog niet zover. Volgende week
hebben we rust en op zondag 15 oktober gaan we verder met de Vestingloop in
Edam, aanvang 11.00 uur. Wat mij betreft tot dan.

Theo Mossel



